
 
Bijlage 1:  Zoektocht naar Openbaring - teksten 

 
Openbaring 8 

Het lam verbreekt het zevende zegel 
1 Toen het lam het zevende zegel van het boek van God verbrak, werd het stil in de hemel. 
Die stilte duurde ongeveer een half uur. 
2 Toen zag ik de zeven engelen die dicht bij God zijn. Ze kregen alle zeven een trompet. 
3 Daarna kwam er nog een engel, die met een gouden schaal bij het altaar ging staan. In die 
schaal kreeg hij veel wierook. Die moest hij offeren op het gouden altaar voor de troon, 
samen met de gebeden van alle gelovigen. 4De wierook en de gebeden stegen op naar 
God. 
5 Toen nam de engel de gouden schaal, en hij vulde die met vuur van het altaar. Dat vuur 
gooide hij op de aarde. Toen kwam er bliksem en donder, en de aarde beefde. 
 

 

Openbaring 21 
Het nieuwe Jeruzalem 
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde 
1 Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De hemel en de aarde van vroeger 
waren verdwenen, en ook de zee was er niet meer. 
2 Ik zag uit de hemel een heilige stad naar beneden komen, het nieuwe Jeruzalem. Die stad 
kwam bij God vandaan. Ze leek op een bruid die zich mooi gemaakt heeft voor haar 
bruidegom. 
3 Uit de richting van de troon hoorde ik een luide stem, die zei: ‘Nu is God zelf op aarde. 
Vanaf nu zal hij bij de mensen wonen. De mensen zullen zijn volk zijn, en hij zal hun God 
zijn. 4 Hij zal al hun tranen drogen. Niemand zal meer sterven, en er zal geen verdriet en 
geen pijn meer zijn. Want alles van vroeger is verdwenen.’ 
God spreekt 
5 God, die op zijn troon zat, zei: ‘Ik maak alles nieuw.’ 
Hij zei tegen mij: ‘Schrijf op wat ik zeg. Want mijn woorden zijn betrouwbaar en waar.’ 
6 Toen zei hij: ‘Alles is nu voorbij. Ik ben het begin en het einde. Mensen die dorst hebben, 
geef ik te drinken. Ik geef ze water dat eeuwig leven geeft. 7 Mensen die het kwaad 
overwinnen, zullen het eeuwige leven krijgen. Want zij zullen mijn kinderen zijn, en ik zal hun 
God zijn. 
 


